
Holland Crop na 21 jaar binnen 2 uur verwoest   

  
In de nacht van 3 juni 2005 kwam de melding dat Holland Crop in brand stond.   

Binnen de kortste tijd was er een kolkende vuurzee, die het pand binnen 2 uur volledig verwoestte! 

Personeel stond ineens: "letterlijk en figuurlijk op straat "!  

“Je mag niet eens meer in je eigen vertrouwde pand, personeel werd naar huis gestuurd en opeens 

hoef je niets meer: geen telefoontjes met je collega's, er hoeft niets meer geregeld te worden, 

contact met het hoofdkantoor is verbroken”. Zo vertelde Roel Sikkema in juni 2005. 

Dan komt het besef van: "het is over". Het spookt door ieders hoofd: “moeten we ons huis verkopen 

en dan in Ridderkerk gaan werken? Of ander werk gaan zoeken wat er eigenlijk niet is”?  

Kortom een onzekere tijd voor alle werknemers. 

Henk Solle wordt de bewuste nacht gewekt door de vrachtwagenchauffeur die met zijn truck naast de 

loods stond en rond 02.00 uur wakker werd van het geknetter van de brand. Henk schoot naar het 

bedrijf en probeerde uit de loods te redden wat hij kon (vijf heftrucks, een verrijder, papieren etc ) 

totdat de brandweer hem vastgreep; “er uit, het is hier levensgevaarlijk, de hele bovenverdieping 

brand “ 

Het huis van buurman Dorhout wordt gekoeld, is oververhit. Verslagen kijkt iedereen toe, er wordt 

nog dagen nageblust. 

 

Maar dan staan er nog groenten op het veld, de eerste 20 weken moet er nog broccoli en bloemkool 

verwerkt worden. Er wordt ruimte gezocht voor deze klus in de omgeving en een tijdelijk kantoor 

wordt geregeld in Ternaard. 

Ondertussen worden mogelijkheden bekeken om hier alsnog een vestiging te plaatsen, waar ieder op 

hoopte. Maar dit bleek niet rendabel, vanwege de seizoen beperkingen en de lange afstanden voor 

transport.  

De brand en het verlies van Holland Crop had grote impact voor vele bedrijven in het dorp en de 

inwoners  van Oosternijkerk en omgeving. Er was veel steun en medeleven met de gedupeerden.  

 

            


