
 
‘De vader niet gedoopt zijnde...’ 
 
In het ‘Register der GEDOOPTEN in de Nederduitsch Gereformeerde Kerk te Oosternijkerk’ staan de kinderen 
vermeld die na de Doleantie in de Gereformeerde Kerk zijn gedoopt. Het zijn in het begin echter niet allemaal pas 
geboren kinderen, er zitten er ook oudere tussen. 
Zo is nummer twee op de lijst Trientje Rijpstra, geboren 20 oktober 1879, dus al 11 jaar oud als zij op 16 
november 1890 gedoopt wordt. Bij de ‘Aanmerkingen’ staat iets bijzonders genoteerd: 
‘De vader niet gedoopt; de moeder overleden; de stiefmoeder heeft op de vragen geantwoord’. Deze vader is 
Doede Rijpstra en de overleden moeder is Neeltje Walsma. 
Het derde kind dat werd ingeschreven is Antje Rijpstra, (half)zusje van Trientje. Zij is in augustus 1890 geboren als 
dochter van Doede Rijpstra en Pietje Jeltema. Bij haar staat dezelfde aantekening. 
Om hier meer over te weten te komen moet het notulenboek van de kerkenraad worden opengeslagen. Daar 
staat als punt 4 van de vergadering op 13 november 1890, gehouden in de consistoriekamer: 
‘4. Na de voorbereiding zal er D.V. doopbediening plaats hebben. Er hebben zich twee vaders aangemeld: 
1. Doede Rijpstra, zelf niet gedoopt, wenscht twee kinderen ten doop te houden, Trientje en Antje. Dewijl hij zelf 
niet gedoopt is, zal de moeder alleen op de vragen antwoorden.’ 
In het register der gedoopten staat achter de naam van Trientje Rijpstra nóg een aantekening. ‘Deze reeds 
overleden’. In hetzelfde register werd namelijk ook bijgehouden of de dopelingen in later tijd ook belijdenis van 
het geloof deden, als antwoord op hun kinderdoop. Trientje was toen echter al overleden, maar bij Antje staat ’29 
maart 1914’. 
Heel bijzonder is dat deze doopplechtigheid plaatsvond op dezelfde dag dat het kerkgebouw in gebruik werd 
genomen! Deze beide kinderen Rijpstra zijn dus als eersten in De Bining ten doop gehouden. 
(Bron: 1880-1980, 100 jaar Gereformeerde Kerk Oosternijkerk) 
 
Vele jaren later zou dit verhaaltje nog een staartje krijgen. Antje Rijpstra, in de volksmond vaak Anna Pipertsje 
genoemd, woonde na de dood van haar moeder lange jaren met vader Doede aan de Foeke Sjoerdsstrjitte. Ze had 
een klein winkeltje, verkocht wat snoep aan de jeugd en ging met een kinderwagen vol koopwaar naar haar 
klanten op Bollingawier. Onderweg wapperde de was aan de kinderwagen: zo sloeg ze twee vliegen in één klap! 
Na de dood van haar vader Doede Rijpstra in 1973, ging ze werken als huishoudster. Eerst in Rinsumageast en 
later nog verder van Oosternijkerk, in Leeuwarden. Maar Oosternijkerk vergat ze nooit en geregeld kwam ze even 
terug in het dorp. Elke zomer kwam ze zeker twee keer op de fiets. Voor alle kinderen uit de familie had ze dan 
wat meegenomen; ‘myn Goudsjeblommen’, noemde ze die. 
Antje Rijpstra is nooit getrouwd en toen ze haar 
einde voelde naderen maakte ze een testament 
op bij notaris. Na haar dood in oktober 1982, 92 
jaar oud, riep notaris het schoolbestuur en de 
kerkenraad van de Gereformeerde Kerk in 
Oosternijkerk op; aan beide instanties die haar 
zo na aan het hart lagen, liet zij een flink bedrag 
na. Gelukkig werd het bedrag niet in de 
algemene pot gestopt, maar werd het nuttig 
besteed om daarmee tevens Antje Rijpstra te 
kunnen gedenken. De Foeke Sjoerds Skoalle 
kocht er een complete rekenmethode voor en 
de kerkenraad schafte een nieuwe 
avondmaalstafel aan. Ook werd de bijbel, die nu 
nog altijd op die avondsmaaltafel ligt, van de 
erfenis van Anna Pipertsje gerestaureerd. 
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