Pieter Oosterlee, zn. van Arie Oosterlee (IXe)(mr Timmermen) en
Johanna Bol, geb. te Valkenburg op 12 jan 1863 12-1-1863,

Gezin van Pieter Oosterlee

Hij is getrouwd met Wilhelmina Lucretia Gerretsen op 27 december 1889 te Hattem
Gelderland, Nederland, hij was toen 26 jaar oud.

Kind(eren):

Arie Qosterlee 1890-1955 ..

Anna Elisabeth Oosterlee 1893-7292
Johanna Qosterlee 1895-777?

(Niet openbaar)

Theodora Hendrika Qosterlee 1901-1901

Eh b ol B =

Notities bij Pieter Oosterlee

leraar kweekschool de Klokkenberg te Nijmegen 1882-1888, leraar Noorthey te
Voorschoten, hoofd van een school te Franeker, directeur van de Klokkenberg te
Nijmegen 1905-1930, paedagoog en publicist. Ridder Oranje Nassau.

Pieter Oosterlee, zn. van Arie Oosterlee (IXe)(mr Timmermen) en Johanna Bol, geb.
te Valkenburg op 12 jan 1863 12-1-1863,

schooldirecteur

Hij was sinds 1905 direkteur van de kweekschool voor onderwijzers, De Klokkenberg
"in Nijmegen.

Tevens was hij regent van het daaraan verbonden jongensinternaat.

Voortdurend wees Pieter Oosterlee op de grote waarde van de Gewetensvorming bij
de opvoeding.

In de Orteliusstraat te Amsterdam was voor, in en na de oorlog de, Pieter
Oosterleeschool".
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Nu de,De Kleine prins" VMBK school

Alwaar de maker van deze Parenteel ook op heeft gezeten.

Ook Willem v Toorn de Schrijver van het boek, de Rivier " dat onder andere gaat
over de Pieter Oosterleeschool



en een gedeelte van Amsterdam -West heeft op deze school gezeten
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Pieter stond onder grote invioed van.

Alexandre Rodolphe Vinet (1797-1847), geboren te Zwitserland bij Lausanne, was
een strijder voor waarheid, liefde en vrijheid van het Geweten.

Hoewel hij theologie studeerde, was hij toen hij in 1819 werd beroepen tot
protestantse dominee reeds leraar

Franse taal en letteren aan een gymnasium te Basel.

Hij had een positief kritische instelling ten opzichte van het leven en de cultuur; zijn
optreden als literair criticus bracht hem in contact

met de befaamde Franse scribent Augstin Sainte-Beuve (1804-1869), die hem toen
heeft uitgenodigd om in Lausanne te komen doceren.

Door zijn talrijke geschriften over diverse literaire onderwerpen verwierf hij hoog
aanzien.

Zo publiceerde hij over de Franse geleerde Blaise Pascal (1623-1662), over de
geschiedenis van de Franse literatuur in de zeventiende

eeuw en over de moralisten in het Frankrijk van de vijftiende en zestiende eeuw.
Tevens verscheen (toen nog letterlijk) van zijn hand een reeks essays over de
Franse literatuur van de negentiende eeuw,

alsmede een zeer gewaardeerde en ongetwijfeld mede daardoor veelvuldig herziene
en tevens met aanvullingen herdrukte

Chrestomathie frangaise (1829).

De gelaatstrekken van deze bijzondere, strijdende en de helpende hand biedende
man zijn op diverse wijzen vereeuwigd,

niet in de laatste plaats op zegels van de stichting Pro Juventute in Zwitserland.
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Met ingang van 01-05-1930 is eervol ontslag verleend aan de heer P. Qosterlee als
directeur van de Klokkenberg hij wordt opgevolgd (zijn zoon ) A. Qosterlee directeur
der Christelijke Normaalschool te Zetten.
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